
Taizédienst 32ste zondag doorheen het 
jaar A-cyclus 
 
Welkom + kruisteken 
 
Lied: Jesus remember me (7X) 

 
 
Lied: The Kingdom of God (7X) 

 
 
Psalm 63 
 
God, mijn God, naar u blijf ik zoeken,  
mijn ziel dorst van verlangen naar U;   
 

al wat ik ben smacht naar U  
in een troosteloos dor land zonder water.   

 
Hoe zag ik in de tempel op U,  
om uw macht te ontwaren, uw grootheid:   

uw genade gaat boven dit leven.  
En mijn lippen spraken uw lof.   

 
Kon ik zo heel mijn leven U prijzen,  
uw naam noemen, de handen geheven:  
  

kracht vind ik als door kostelijke spijs,  
jubelend ligt mij uw naam op de lippen,   

 
als ik denk over U op mijn leger,  
in de nachtwaken over u peins.   
 

Waart Gij niet immer mijn hulp? 
onder uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:  

  
u zoekt mijn hart - u hangt het aan.  
Uw hand zal mij vast blijven houden.   
 

Die met wreedheid mij staan naar het leven  
zullen zelf in de afgrond geraken,   

 
zij vervallen alhaast aan het zwaard,  
zijn tenslotte een aas voor de jakhals.   
 

Maar de koning verblijdt zich in God:  
die Hem trouw zwoer prijst zich gelukkig als de lasteraar de mond sluit voorgoed.  

 
Eer aan de Vader en de Zoon 
En de Heilige Geest 
 

Zoals het was in het begin en nu en altijd 
En in de eeuwen der eeuwen. AMEN. 

Lied: Wait for the Lord (3X) 

 
 
 
 



Evangelie: Mattheüs 25, 1-13 
 
Lied: Wait for the Lord (3X) 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Voorbede + Onze Vader 
 
Samen willen we ons gebed uitspreken om ons voor te bereiden op onze Bruidegom. 
Antwoorden we samen steeds met: 
 

 
 
Onze Vader 
 
Gebed 
 
God, wees ons steeds nabij en help ons om de ogen open te houden voor de komst van onze 
Bruidegom. Het is het grote mysterie van ons geloof, maar geef ons ook steeds het vernieuwende 
inzicht dat Uw komst ons perspectief bied in gebed en geloof want in Uw handen bevelen wij onze 
geest door Jezus Uw Zoon en onze Heer. AMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lied: In manus tuas (7X) 

 
 
Zegen 
 
De Heer schenke ons Zijn zegen 
Hij beware ons voor onheil 
en Hij brengt ons tot nieuw en eeuwig leven. 
AMEN (+) 


