
Taizé 3de zondag Advent B-cyclus; 
Voorganger 
 
Welkom + kruisteken  
 
Lied (7x): Seigneur, Tu gardes mon âme 

 
 
Lied (7x): Ostende Nobid (canon) 

 
Psalm 110 
 
De Heer spreekt tot mijn heer: ‘Zit aan mijn rechterhand; 
 Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.’ _ 
 

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht: 
heers nu te midden van uw tegenstanders. 

 
Een vorst zijt gij, wanneer gij u vertoont,met macht bekleed, in glans van heiligheid;  
Ik heb u vóór de dageraad verwekt.  
 



Gezworen heeft de Heer, Hij neemt het niet terug:  
‘Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisédek. 

 
De Heer staat aan uw zijde,  
die vorsten neerslaat in zijn toorn.  
 

Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg,  
dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.  
 

 Eer aan de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest. 
 

 Zoals het was in het begin en nu en altijd  

 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
 
Lied (3x): Psallite Deo 

 
 
Evangelie volgens Johannes 1. 6-8.19-28 
 
Lied (3x): Psallite Deo 
 
Overweging 
 
Stilte 
 
Voorbede + Onze Vader 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed 
 
Lied (7x) In manus tuas, Pater  
 

 
Zegen 
De Heer schenke ons Zijn zegen 
Hij beware ons voor onheil 
En Hij brengt ons tot nieuw en eeuwig leven. AMEN (+) 
 
Loven wij de Heer 
Wij danken God 
 


