
4 
 

Stopplaats 2 

Hier zijn we weer! Mijn vriend Christoffer vertelde jullie daarnet al veel over zijn land Congo.  

Congo is ook een rijk land. Wij hebben goud en diamant in de grond. 
Sommige mensen werken in de mijn. Wij wonen op het platteland en 
daar zijn de meeste mensen boer. Ook mijn papa en opa en ooms. Wij 
kweken onze groenten zelf. Daar kunnen we van leven. Ik toon jullie 

 en bij jullie. Welke foto heeft volgens 
jullie niets met landbouw te maken? 

 

Ja, jullie hebben gelijk. Toch is het afbranden van veld een lange 
traditie in Congo. De boeren willen zo hun grond vruchtbaar maken. 
Soms branden ze zelfs een stuk bos af. Maar, het is gevaarlijk.  

Wat denk je dat er zou kunnen misgaan ?  

 

Het probleem is dat boeren voldoende geld willen verdienen. Dan kunnen alle kinderen naar school. 
Hoe kunnen ze dat? Doen zoals mijn mama en enkele buurvrouwen  

 

 

 

 

 

 

 

Of je kan zorgen dat je grond vruchtbaarder wordt en je meer groenten kan kweken. Dat is wat mijn 
papa nu leert in de boerengroep. Ze maken de grond vruchtbaar door het zaaien of planten van 
lokale planten. Ze wisselen ook de groenten af, die ze planten. Dat is beter voor de grond en voor de 
planeet!


